
Respect voor elke persoonlijkheid 

 

Respect is een zeer belangrijke eigenschap die in feite ieder van ons aanbelangt. Vraag uzelf 

eens af: ‘Hoe zou ik respect definiëren… en wat heeft dit te maken met persoonlijkheid?’ Bij 

velen roept het woord ‘respect’ meteen gevoelens van eerbied en waardering op ten opzichte 

van onze medemens. We respecteren onze naaste zoals hij of zij werkelijk is en laten 

vermeende vooroordelen achter ons. Echter is de link met de term ‘persoonlijkheid’ vaak 

onduidelijk, ondanks het feit dat dit verband zeer belangrijk is.   

 

Ieder van ons is uniek. We zijn allemaal bezitter van een eigen persoonlijkheid die ons 

gedurende het gehele leven typeert. Onze persoonlijkheid kunnen we treffend beschouwen als 

ons visitekaartje, hetgeen wat we in onze dagelijkse omgang aan de buitenwereld automatisch 

tonen. Hieronder vallen o.a. gedragsregels.  

 

Helaas stellen we in ons huidige leven vast dat respect soms ver te zoeken is. Verschillende 

persoonlijkheden durven wel eens te botsen, met als resultaat: een conflict. Conflicten tussen 

ouders en kinderen, leraars en leerlingen, partners onderling… en conflicten tussen 

verschillende nationaliteiten. In de volksmond noemen we dit ‘discriminatie’. Laat dit laatste 

net nu het punt zijn waarnaar onze speciale belangstelling uitgaat in dit artikel. Discriminatie 

is helaas alom tegenwoordig. Amnesty International bericht dat 27% van de Nederlanders 

zeer negatief staat ten opzichte van allochtonen. Schokkend is dat 10% van de bevolking zich 

openlijk racistisch noemt. Respect voor elke persoonlijkheid is soms ver te zoeken…  

 

Bent u het met me eens dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen aan een gezonde sfeer? 

Vindt u ook niet dat die cijfers drastisch omlaag moeten? De vraag die wellicht op het tipje 

van uw tong ligt is: ‘hoe’? Hoewel we geen concreet antwoord kunnen bedenken op deze 

vraag, vanwege de vergeefse pogingen die er in het verleden werden ondernomen, zullen we 

hier niet langer bij stil staan. U bent het vast met me eens dat ieder individu afzonderlijk in 

staat is om een persoonlijke bijdrage aan dit probleem te leveren, maar er al bij al toch te 

weinig initiatief wordt genomen. Respect voor elke persoonlijkheid is iets wat de meeste 

mensen zelf hoog in het vaandel dragen en beslist niet onbereikbaar is. Echter, tot op heden 

stellen we vast dat extreem-rechtse partijen, die er vaak fascistische ideeën op na laten, steeds 

invloedrijker worden. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat zij de oplossing bieden voor 

de hedendaagse problemen, waarmee we allen worden geconfronteerd. Maar is dat ook zo? 

Zijn we in ons recht als we iemand uitsluiten omwille van zijn/haar culturele achtergrond of 

huidskleur? Ondanks het feit dat we hier persoonlijk liever geen antwoord op willen geven, is 

het goed deze vraag in gedachte te houden… 

 

Respect voor elke persoonlijkheid is eveneens essentieel ter bescherming van ons welzijn en 

dat van anderen. Ieder van ons heeft van nature een intens verlangen naar acceptatie. Sluiten 

we iemand uit op basis van zaken die er in feite niet toe doen, maken we een grandioze fout. 

Elk individu dat een greintje zelfrespect heeft, zou zich hier niet aan mogen overgeven. 

Bescherm uw persoonlijkheid en die van anderen, heb respect voor elkaar! 

 

We willen dit artikel graag afsluiten met een positieve noot. Ondanks het feit dat wij als mens 

niet in staat zijn om discriminatie definitief een halt toe te roepen, kunnen we wel tonen dat 

dit thema ons aanbelangt. Dat betekent dat we onszelf voornemen om hier nooit aan toe te 

geven, nooit de fout te maken die anderen reeds maakten. Laat ons respect opbrengen voor 

elke persoonlijkheid… en niet enkel voor onszelf.  

 


